8-10 jaar
Gesprek: Het thema van deze week is
as "¢ e
‘zie je het nu?” Wie in dit verhaal zou
die zin kunnen zeggen? Wanneer?

Wie kan zeggen: ‘Nu zie ik het!’? Wanneer?

Spel: Speel het doorvertelspel: Een van

de kinderen bedenkt een zin en fluistert

deze door aan diens buurman. Zo wordt
de zin door gefluisterd tot de laatste persoon
de woorden heeft gehoord. Denkt hij/zij dat
een verhaal aan het eind nog klopt als je het
steeds via via hebt gehoord? Wie weten zeker
dat zij het echte verhaal hebben gehoord?

Creatief: Maak van wc-rollen een

bril. De kinderen mogen iets

neerzetten in de ruimte wat er eerst
nog niet was. Kan de brildrager zien wat er

nieuw is in de ruimte?

11-12 jaar
Gesprek: Door dit verhaal wordt
v Tomas wel eens ‘ongelovige Tomas’
genoemd. Waarom is deze naam
terecht? Waarom niet?

Computer: Zoek het schilderij ‘De
E ongelovige Tomas’ van Caravaggio

(1573-1610) op. Zie je Jezus? Waar kun
je hem aan herkennen? Er zijn ook drie andere
mensen. Wie van hen is Tomas, denk je?
Waaraan kun je dat zien?

Zoek een verschil tussen dit schilderij en het

verhaal van vandaag.

Vertelling 8-12 jaar

Heb je het al gehoord?
‘Ik heb het zelf gehoord’, zegt Filippus.
‘Wat heb je gehoord?’ vraagt Andreas.
‘Dat Jezus weer leeft.’
‘0, ja, ik 0ok’, zegt Matteiis. ‘ledereen heeft dat gehoord. Maria Magdalena heeft het
ons zelf verteld.’
‘Maar zou ze hem echt hebben gezien?’ vraagt Andreas. ‘Misschien heeft ze het wel
verzonnen.’
De leerlingen van Jezus zitten bij elkaar. De deuren en luiken van het huis zijn dicht.
Een paar dagen geleden is Jezus gestorven aan het kruis. De leerlingen weten niet goed
wat ze nu moeten doen. Daarom vertellen ze elkaar verhalen. En ze schuilen.
Dan plotseling verandert er iets in de ruimte. De deuren en luiken zijn nog steeds
dicht. Toch staat er iemand midden in de kamer. Het is Jezus. Is het Jezus?
Hij steekt zijn handen uit. Die hebben wonden van de spijkers aan het kruis. Jezus
zegt: ‘Ik geefijullie vrede. Mijn vader heeft mij op pad gestuurd. Nu stuur ik jullie op
pad.’
De leerlingen kijken naar hem. Het is echt Jezus.
Die avond zien ze Tomas. ‘Tomas’, zegt Andreas, ‘heb je het al gehoord?’
‘Wat heb ik gehoord?’ vraagt Tomas.
‘Dat Jezus leeft.’
‘Ja’, zegt Tomas, ‘dat zegt Maria.’
‘Niet alleen Maria’, zegt Andreas, ‘we hebben hem zelf gezien.’
‘Je kunt zoveel zeggen’, zegt Tomas, ‘pas als ik hem heb gezien, pas als ik zijn handen
heb aangeraakt, weet ik het zeker.’
Een week later zitten de leerlingen weer bij elkaar. Ook Tomas is erbij. De leerlingen
vertellen elkaar verhalen. En ze schuilen. De deuren en luiken van het huis zijn dicht.
Toch staat er weer iemand in de kamer, die er net nog niet was. Het is Jezus.
Jezus loopt naar Tomas toe. Hij steekt zijn handen uit. ‘Raak mij maar aan’, zegt Jezus,
‘dan weet je het zeker Tomas.’
Tomas valt op zijn knieén: ‘Jezus, mijn Heer, mijn God.’

Machteld Touwen
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